
Respecteer de overledenen en loop niet onnodig over de graven. 

Neem een stevige borstel mee om de grafnummers te kunnen lezen en de graven te ontdoen van 

blad en dennennaalden. 

 

Wilt u onjuistheden of onduidelijkheden melden aan: genealogie@oudvorden.nl? 

 

Parkeerplaats 
Onze wandeling begint op de parkeerplaats. Als we richting de Poort lopen zien we rechts  

1. Doodgraverswoning 
2. Ingang met Poort 

met de tekst uit Mattheus 11:28 
Komt allen tot Mij 
Ik zal U rust geven 
Het brede pad dat nu voor ons ligt duiden we aan als Hoofdpad 
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3. Tweede begravene 

We vervolgen dit Pad tot links graf B204. 4 graven naar links ligt A161. Hier is op 13 januari 1829 
Hendrik Jan Hietveld als tweede persoon begraven. 

4. Engels kindermeisje 
Aan het Hoofdpad vinden we 2 grafrijen verder bij B206 de grafsteen van een Engels kindermeisje.  

  



5. Gallée 
Net voor de grafheuvel van Van Westerholt tot Hackfort gaan we linksaf Zijpad 2 en vinden direct na 
de grafheuvel de graven van het burgemeestersgeslacht Gallée 
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6. Oudste begravene 

Op de hoek is graf B12. Hier werd op 10-02-1829 Berend Ensink als eerste op de begraafplaats 
begraven. 

7. Oudste grafsteen 
Op B13 vinden we de oudste grafsteen. Deze is van Gradus Muijderman, overleden op 19-04-1830. 

8. Arme Vordense dichter 
Op A36, schuin achter B13, ligt het graf van de “boerenarbeider” en dichter Willem de Jong. 
We wandelen weer terug naar Zijpad 2. Dit pad vervolgen we tot we in een nieuwer gedeelte komen, 
het 2e gedeelte. De nummering herhaalt zich hier en elders. 

9. Generaal Tonnet 
Bij het middengedeelte gaan we bij de kraan schuin links. Op de locaties A3 en A4 vinden we de 
grafsteen van generaal J.C.C. Tonnet, herkenbaar aan de rechtop staande zerk met het opschrift: “Van 
zijn vrienden”. De zerk is geschonken door de vrienden van zijn zoon, luitenant–kolonel Christiaan 
Tonnet, die die hier ook begraven ligt. 

10. Meester Krebbers 
We gaan terug en wandelen de cirkel tegen de klok in half rond en slaan dan rechtsaf en bij het 
volgende zijpad linksaf naar de locatie B47. Hier vindt u het graf van onderwijzer- schrijver H.J. 
Krebbers. Hij was onderwijzer aan de Dorpsschool. 

11. Burgemeester Van Arkel 
Teruglopend op dit pad is op de hoek aan de linkerkant de oud-burgemeester (de fietsende 
burgemeester) A.E. van Arkel begraven. Hierna wandelen we via Zijpad 2 terug naar het Hoofdpad. 
Hier vinden we links en rechts adellijke begraaflocaties. 

12. Aan de linkerkant zien we de Grafkelder Van Westerholt tot Hackfort van kasteel Hackfort 

13. Aan de rechterkant vinden we de Grafkelder van den huize Vorden 
14. Grafheuvel van Familie Van Heeckeren van de Wiersse 
15. Eén na oudste grafsteen 

We volgen het smalle paadje tussen de grafheuvels van de Wiersse en Den Bramel. Op locatie A9 
(direct achter grafheuvel A5) vinden we de één na oudste grafsteen, van Johanna Albarta Termaeten, 
overleden op 30-05-1838 

16. Anonieme vrouwe 



Op locatie A28 lezen we op een liggende grafsteen: De Vrouwe van H.BEST 1872. Dit is Hendrica 
Meuleman die getrouwd was met Hendrik Best. Hendrik stierf 12 jaar later en werd in Zwollerkerspel 
begraven. We wandelen terug naar het Hoofdpad. 

17. Grafheuvel van Families Staring en Brants van Kasteel De Wildenborch 

18. Grafheuvel van Storm van ’s Gravesande van Huis den Bramel 
19. Grafheuvel van de familie Van Limburg Stirum van de Wiersse 

Op de volgende kruising gaan we naar rechts en vinden 
20. Grafheuvel  van de familie Van Lennep van Huis het Enzerinck 

Hier kunnen we kiezen tussen doorlopen voor een korte wandeling die bij 25 wordt vervolgd, of 
teruglopen naar het Hoofdpad en rechtsaf  slaan voor een uitgebreide wandeling. Waar het Hoofdpad zich 
verbreedt, gaan we rechtsaf tot aan graf 122 in een cirkel van grafstenen aan de linkerhand. 

21. Graf Hendrik Willem (Henk) Groot Enzerink (Karel Overijssel) 
Deze verzetsman werd op 1 april 2025 geëerd met een plaquette voor de voormalige Gereformeerde Kerk 
aan de Zutphenseweg. We gaan weer terug naar het Hoofdpad, gaan rechtsaf tot aan het einde van het 
Hoofdpad en gaan rechtsaf. 
Rechts vinden we een aantal urnengraven en daarna de  

22. Urnenmuur 
Het pad langs het hek scheidt de Algemene Begraafplaats van de Natuurbegraafplaats. Deze is toegankelijk 
via een poort in het hek. Vervolgen zien we vrijwel aan het eind een aantal vogels op palen. 

23. Kunstwerk “de Z(w)evende hemel” 
We gaan rechtsaf via een lange bocht en zien op een kruispunt een kraan.  

24. Arthur Conley 
Het vijfde graf vanaf de hoek links (naast de bekende Vordense bakker Jan Wiekart) is van de Amerikaanse 
soulzanger Arthur Conley die in Ruurlo overleed. Terug naar de kruising komen we bij 

25. 2 Strooivelden 
Rechts van het eerste strooiveld vinden we de 

26. Algemene vakken 
Hier zijn personen (dikwijls doodgeboren kinderen) anoniem begraven. 
Tussen de 2 strooivelden gaan we linksaf naar de graven van de  

27. Geallieerde militairen die tijdens de tweede WO in Vorden overleden zijn en het gedenkteken voor de 
gevallen Vordenaren  
Aan de overkant is een zaailing van de 

28. Zilveresdoorn (maple) 
Deze werd oorspronkelijk overgebracht uit Canada voor het graf van flight-sergeant L.F. Cooke. We lopen 
na een halve (of anderhalve cirkel door tot aan het pad langs het hek, waar we rechtsaf gaan. Aan onze 
rechterhand vinden we de 

29. Duitse graven van militairen die in Vorden zijn omgekomen 
We wandelen verder tot aan het één na laatste pad voor het nieuwste gedeelte en gaan rechtsaf en kijken 
links uit over  

30. Urnen als kunstobject 
We zien aan onze linkerhand 

31. Graven 33 en 34 van Jehova’s getuigen 
De mannen werden aan het eind van de oorlog gefusilleerd. We lopen verder naar de uitgang en zien links 
het 

32. Schijnhuisje 
33. Graftrommel 

Na ongeveer 50 m zien we aan de rechterkant bij B284 een graftrommel van Jan Bouwmeester. 
We komen weer bij de  

34. Poort 
waarop we dichtregels lezen van de dichter Staring:  
Uit nacht rijst morgenrood 
Het leven uit den Dood  

35. Parkeerplaats 

 


