
Franse hugenotenfamilie Chabot  

Met de herroeping van het Edict van Nantes 

(ingesteld in 1598 door koning Hendrik IV), in 

1685 door Lodewijk XIV, kwam er een einde 

aan de relatieve godsdienstvrijheid van de 

protestanten in Frankrijk. Veel hugenoten, in 

totaal zo'n honderdvijftig- tot 

tweehonderdduizend, besloten Frankrijk te 

ontvluchten om zich in de protestantse delen 

van Europa, zoals Engeland, Pruisen, 

Zwitserland en de Republiek, te vestigen. 

Sommigen zochten het nog verder en 

kwamen in Noord-Amerika terecht. Tot de 

vluchtelingen behoorde de familie Chabot uit 

La Rochelle in zuidwest Frankrijk.            Familiewapen Chabot (Chabot is soort vis) 

De hugenotenfamilie Chabot: een korte introductie 

Chabot is een oude naam die veel voorkomt in Frankrijk. Toen Lodewijk XIV in 

oktober 1685 het Edict van Nantes herriep, kwam de grote vlucht van de 

hugenoten naar Europese protestantse landen pas echt op gang en ook de 

familie Chabot besloot het land te verlaten. David Chabot vertrok op 1 

december 1686. De manier waarop zij Frankrijk verlieten was echter niet de 

meest snelle. Vader Jacques schreef “Uit Parijs vertrokken en via Lyon, Genève, 

Zwitserland, Wittenberg en de Pfalz in Frankfurt terechtgekomen”. Vanuit deze 

stad zijn ze met de boot de Rijn afgezakt naar Amsterdam.  

Vader Jacques en moeder Marie reisden ze verder naar Engeland.  

David bleef in de Republiek en vestigde zich omstreeks 1700 in Rotterdam, waar 

hij drie jaar later het poorterschap verwierf. Op 13 juni 1700 trouwde hij in 

Rotterdam met zijn zestien jaar jongere achternichtje Elisabeth Despérou, 

evenals David een vluchteling uit La Rochelle. Het huwelijk vond plaats in de 

Waalse Kerk die in het leven van gevluchte hugenoten een grote plaats innam.  

Deze eerste Chabot in Rotterdam was een koopman met 'kantoor aan huis' aan 

de Scheepmakershaven en contacten in steden over heel Europa en zelfs in 

Amerika, die meestal door familieleden waren aangebracht. Zijn familie- en 



handelsnetwerk bestond grotendeels uit hugenoten. In Rotterdam vormde de 

Waalse Kerk de basis van dit netwerk. Buiten Rotterdam was La Rochelle het 

bindende element. Op deze manier kon er een handelsnetwerk van hugenoten 

ontstaan. De familie Chabot vestigde zich definitief in Rotterdam en ging zich 

bewegen op het handels- en verzekeringswezen. 

De producten waarin gehandeld werd zijn divers: kaas, kabeljauw, koffie, wijn en 

brandewijn worden genoemd, en ook wol, Engelse stoffen en hout.  

In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw had Rotterdam binnen het 

nationale en Europese handelsnetwerk een eigen plaats verworven, met als 

specialisatie de zogenoemde Westvaart, dat wil zeggen de handel op Frankrijk, 

Engeland en het Iberisch schiereiland.  

Enkele eeuwen later komt er een verre 

nazaat Chabot naar Vorden, nl. Paul 

Chabot (geb. Rotterdam 13-05-1906; 

overl. Vorden 20-01-1953). Hij was in 

nov. 1942 gehuwd met Magdalena 

Hermanna Hartkamp, geb. Amsterdam 

21-03-1916. Zijn verhuizing naar 

Vorden was het gevolg van een baan bij 

de gemeente Vorden, waar hij had 

gesolliciteerd en belast werd met de 

voedseldistributie. Eerst woonden ze 

gehuurd in een kamer bij hotel Het 

Wapen van Vorden (Brandenbarg), 

maar al 

spoedig kon 

een huis aan de Zutphenseweg betrokken worden.  

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen in Vorden geboren: 

Abraham Sebastiaan (14-08-1943); Petrus Paul Jacques 

(20-02-1945) en Johanna Carolina, (2-09-1946). Zoon 

Peter werkte langere tijd bij Gebr. Chabot & Co., 

makelaars in assurantiën, later van Lanschot, Chabot & 

Co., Rotterdam/’s Hertogenbosch en kwam in 2002 

terug naar Vorden en woont er nog steeds!  


