Vordense emigranten in Amerika
(Fam. Eggink-Eskes, vertrokken in het jaar 1871).

Brief van Mina Gerharda Eskes, echtgenote van Derk Jan Eggink,
geboren te Vorden op 7 november 1836, aan haar vroegere overburen
G.J. Olthuijs, schoenmaker, en diens echtgenote. Zij woonden aan de
tegenwoordige Nieuwstad, ter hoogte van het café Uenk.

Pella, den 4 Maart 1872.
Zeer geachte en beminde vrienden Olthuis en vrouw.
Nu mijne geliefde ouwde buurlieden, God de Heere geeft mij in het hart
om uw een lettertje of wat terug te zenden terwijl ik wel verschuldigt ben
aan uw. De brieven van uw in goeden welstand ontvangen en daaruit
gezien als dat het uw bijden nog wel gaat en wat ons heel aangenaam is.
Wat ons huishouding betreft zijn wij allen God zij dank vris en gezond tot
hier toe. Maar geliefden, ook moet ik uw dezen treurigen toestand nog
toebrengen dat ik mijn eenigste geliefste dogtertje op de Groote Ociaan
den afscheid van moest nemen. De droefheid - kan uw allen ligt begrijpen
- is onuitsprekelijk groot.
Maar nuw hoop ik dat het kind er beter aan is als ik het hem kon geven,
want het staat tog niet tevergeefs in de Schrift: Laat de kinderkens tot mij
komen, en hindert ze niet, want dezulke is het koningrijk der hemelen
berijd. Dus het is de wil des Heeren en daar kan en mag men niets tegen
doen. Ik hoop dat zij ons is voorgegaan om voor ons allen plaats te
berijden.

Het stadje Pella in lowa, werd in 1847 gesticht als kolonie van zo’n 800
migranten, die o.l.v. ds. Hendrik Scholte naar Amerika vertrokken, om
honger en religieuze vervolging in Nederland te ontvluchten. Elementen
van de Nederlandse taal (‘Pella-Dutch’) en cultuur zijn daar nog duidelijk
aanwezig.

Het overleden dochtertje, Johanna Frederika (20-10-1868), is het eerste
kind uit het tweede huwelijk van de briefschrijfster(1-11-1867). Hun
tweede kind Antonie (22-6-1870), wordt hieronder onze Tooneman
genoemd. Echtgenoot Derk Jan Eggink (Warnsveld, 8-5-1838) wordt in
1863 klompenmakersknecht bij Jan Eskes, op het Pardijs.




En wat hier de mensen betreft zijn veel godvrezender als bij uw, want hier
zijn veel bekeerde menschen, hier is tijd genoeg om uit den Bijbel te
spreken en wort ook veel gedaan. Dan verder moet ik uw nog bedanken
voor Uw goedheid die gij aan ons betoond heb. Nuw nog een woord, zo
mij de Heere het leven mag besparen ben ik weer in een vruchtbaren
stand, als alles wel blijft zijin wij met Mei weer een liefkindeken te
wagten, en in den tijd daar ik in ben God zij dank goed hart als nog wel
eens hoofdpijn. En het staat mij hier redelijk goed aan, maar als ik mijn
ouwders en broers en zuster hier had zouw het wel wat beter gaan. En
uw en de andere buurlieden, zooals Veldhuis en Hondeling en Tonia die
bij Fielps in de kamer woont, want hier is eten zat en bij uw is wijnig en
slegt.

Nu een verzoek, als Evert Roewenhorst overkomt, doe mij dat plijzier en
stuurt mij van al uw bloemzaden een wijnig mede en als Velthuis het
belieft ook iets van den klimop die voor het huis staat.

Schrijf ons tog zeer spoedig terug en schrijf ook eens hoe of het Derk van
moeder gaat, of hij goed leert en hoe het met uw Willem gaat.
Kompelment van mij en Derk Jan. Onze Tooneman gaat het goed, wij zijn
allen dik en vet, gij kent ons niet meer.

Kompelment en ook vooral aan mijn ouwders. Kust uw kind voor mij.

De ouders van Mina zijn Jan Eskes (Warnsveld, 17-10-1816) en Fenneken
Klein Bramel (Vorden, 12-1-1814). Zij woonden op Klein Bolderhorst
103(87). Haar zus Tonia werd in 1845 geboren.

Met Derk wordt waarschijnlijk haar zoon uit haar eerste huwelijk(1861)
met Hendrik Jan Steenblik bedoeld (geboren 30-4-1861). Hendrik Jan is
landbouwer en sinds 1857 knecht bij de fam. Eskes op de Langkamp en
verhuist later mee naar erve Groot Venhorsting (121).

Dit is een samenvatting van het gelijknamige artikel door J. Eefting,
gepubliceerd in de Vordense Kronyck van maart 1988.




